ilçemizden  geçen  ırmağın  kıymetini  bilelim 


ilçemiz  içerisinden  bir  boydan  bir  bo¬ 
ya  geçen  Yeşilırmak, 


havzasına  atılan  inşaat 
atıklarından  dolayı  can 
çekiyor. 


Boğadamı  mevkiinde  Yatılı  Bölge  Ortaokuluna  100  metre 


mesafede  Meslek  yüksek  okuluna  400  metre 
uzaklıkta  okullar  bölgesinin  burnunun  dibinde  ırmak  kenarına 
dökülen  çöpler  ve  inşaat  atıklarının  oluşturduğu  kirlilik  görenleri  dehşete  düşürüyor. 
Çevre  felâketi  gibi  görüntülerin  yaşandığı 
bölgeden  okullarda  eğitim  gören  çocuklar 
da  nasibini  alıyor. 

Irmağın  kenarına 
sorumsuzca,  hoyratça 
dökülen  inşaat  atıkları 
ve  çöplere  vatandaşlar  tepki  gösteriyor. 

Çevredeki  vatandaşların  tepkisi,  İl  Çevre  ve  Orman  Müdürlüğümün  hiçbir  yetkilisi¬ 


nin  soruna  duyarlı  olmamasına.  Çevre  kirliliğinin  yanı  sıra  sağlığı 
da  tehdit  etme  riski  taşıyan  çöpleri  ve  inşaat 
atıklarının  bu  bölgeye 
dökülüyor  olması  ise 
olayı  skandal  boyutuna 
taşıyor. 

Yeşilırmak'a  ve 
çevresine  dökülen  inşaat  artıkları  ve  hafriyatlar  artık  suyun  önünde  set  oluşturmaya 
başladı.  Vatandaşlar, 
"Burayla  ilgilenen  yok 
mu?  Bu  güzelim  ırmak 
sanki  kaderine  terk 
erilmiş  gibi.  Bir  uyarı 
tabelası  bile  yok  sanki 
atıkların  buraya  dökülmesi  için  izin  alınmış 
da  hafriyat  dökülüyor. 


Vatandaşlar,  Çevre 
Müdürlüğü  burada  bir 
önlem  almalı  ve  ırmağı 
kirletenlere  ceza  kesmeli"  diyerek  tepkilerini  dile  getiriyor. 

İlgilileri,  "Hafriyat  Toprağı,  İnşaat  ve 
Yıkıntı  Atıklarının  Kon¬ 


trolü  Yönetmeliğimde 
açıkça  belirtilen  kuralları  uygulamasını  ve 
Yeşilırmak'ın  daha  fazla  kirletilmesine  izin 
verilmemesi  için  duyarlı  davranılmaya  davet  ediyoruz. 


Kurucu  ve  İmtiyaz  Sahibi 

S.  kür  şad  GÜNAYDIN 

Sorumlu  Yazı  İşleri  Müdürü: 

Fatih  M.  KÜLEKÇİOĞLU 
e-posta :  tasovagazetesi@ginail.eom 
tasovagazetesi@hotmail.eom 

www.tasova.gen.tr 
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TEKVA  öğrencilerle  yemekte  bir  araya  geldi 


Resmi  Bayramlaşma 
töreni  yapıldı 


Taşova  Eğitim  ve 
Sosyal  Kalkındırma 
Vakfı  (TEKVA)  burs 
verdiği  üniversite  öğrencilerle  yemekte  bir 
araya  geldi. 

Çamlık  Restoran¬ 
da  18  Temmuz  2015 
Cumartesi  günü  saat 
13.00'de  düzenlenen 


AK  Parti  Amasya 
milletvekili  Sait  Yüce, 
17  Temmuz  2015  Cuma  günü  saat  19.00'da 
partisince  düzenlenen 
bayramlaşma  programına  katıldı. 

İlçe  teşkilat  binasında  düzenlenen 
bayramlaşma  programına;  AK  Parti  Amasya 
il  başkanı  Mehmet  Ünek,  ilçe  başkanı  Tekin 


yemek  programında 
konuşan  Vakıf  Başkanı 
Özkan  Ağış  "1998  yılında  kurduğumuz  vakfın  sizlere  verdiği  bursun  yeterli  olmadığını 
biliyorum.  Sizler  de 
mezun  olup  göreve 
başladığınız  zaman  bu 
vakfın  güçlenmesi  için 


Sobacı,  Belediye  başkanı  Bayram  Öztürk, 
parti  yöneticileri  ve 
partililer  katıldı. 

Herkesin  Ramazan  bayramını  tebrik  ediyor  Allah  daha  nice 
güzel  ve  sağlıklı  bayramlara  kavuşmayı  nasip  etsin  diyen  Milletvekili  Yüce  "Geçtiğimiz 
hafta  yapılan  koalisyon 


burs  vermenizi  bekliyorum.  Vakfımız  bir  çınardır,  bu  çınarı  yaşatıp  gelecek  nesillere 
taşımamız  lazım.  Vakfımızın  en  önemli  ayağı 
eğitim  olup,  eğitim  halen  ülkemizin  önem  sırasına  göre  birinci  meselesidir"  diyerek  öğ- 


terdı  kı  Türkiye  AK  Partisiz  olamayacak.  Bir 
hükümette  koalisyon¬ 
da  kurulacaksa  Ak  parti  ile  kurulacak. 

Dikkat  ederseniz 
7  Haziran  öncesi  ve 
sonrası  muhalefet  liderlerinin  beyanları 
çok  sert  ve  sivri  idi. 
Şimdi  o  sert  ve  sivri  beyanlar  yok.  Niye  der- 


rencilerin  Ramazan 
bayramını  kutladı.  Öğrenciler  ise  söz  alarak 
TEKVA'ya  verdiği  burs 
hizmetinden  dolayı  teşekkür  ettiler. 

İlçe  Milli  Eğitim 
Müdürü  Mustafa  Tümer  "Eğitime  vermiş 
olduğunuz  destekten 
dolayı  size  ve  TEKVA'ya 
teşekkür  ediyorum.  Eğitim  konusu  sadece 
devletin  meselesi  değildir.  Tüm  kurum  ve 
kuruluşların  sahip  çıkması  gerekir.  Kişisel  çıkarlarımızı  bir  kenara 
bırakıp  ülke  menfaatleri  etrafında  birleşmeliyiz"  dedi. 

Yemek  sonrası 
Vakıf  Başkanı  Özkan  Ağış'ın  kızı  Gül  Ağış  tarafından  öğrencilere 
hediyeler  verildi. 


şeniz  onlarda  anladılar 
ve  idrak  ettiler  ki  Ak 
parti  bir  şekilde  Türkiye'ye  lazım  Ak  partisiz 
olmuyor  olamıyor  bunu 
gördüler.  Bizlerde  bu 
sonuçlardan  çıkartacağımız  derslerde  var. 
Telafi  ve  tedavi  edeceğimiz  noktalarda 
var. 

Önümüzdeki  dönemde  samimi  olarak 
bunu  deniyoruz  deneyeceğiz.  Samimi  ve  Allah  rızası  için  gayret  ediliyor  ve  bu  gayretler 
sonuna  kadar  götürülecek.  Ama  olmaz  ise 
anayasada  da  açık  milletin  önüne  seçmene 
gidilecek  ondanda  bir 
çekincemiz  yok.  Yapılan  anketler  sonucun¬ 
da  bugün  itibari  ile 
yüzde  kırk  beş  oranında  oy  oranımız  gözüküyor"  dedi. 


Kaymakamlık  ve 
Belediye  tarafından 
halk,  kamu  kurum  ve 
kuruluşları  Bayramlaşma  Töreni  düzenlendi. 

17  Temmuz  2015 
Cuma  (bayramın  1.  günü)  Öğretmenevi 
bahçesinde  düzenlenen  bayramlaşma  törenine;  Kaymakam 
Kudret  Kurnaz,  Garnizon  Komutanı  Yüzbaşı 
Alper  Soner  Serin,  Belediye  Başkanı  Bayram 
Öztürk,  Yurtdışı  Türkleri  ve  Azınlıkları  Daire 
Başkan  yardımcısı  Doç. 
Dr.  Murat  Önder,  daire 
müdürleri  ve  vatan- 


İlçemize  bağlı  Boraboy  köyü  halkından 
Cemil  Atak  (63)  mantar  zehirlemesi  sonucu 
hayatını  kaybetti. 

Boraboy  yaylasında  topladıkları  mantarı 
yiyen  Cemil  Atak  ve 
Yasin  Öcal  (33)  bir  kaç 
gün  sonra  rahatsızlanarak  hastaneye  kaldırıldılar.  Amasya'dan 
hava  ambulansı  ile  İs- 


daşlar  katıldı. 

Bir  Ramazan  bayramını  daha  idrak  etmenin  huzur  ve  mutluluğunu  yaşadıklarını 
söyleyen  Kaymakam 
Kudret  Kurnaz;  "Bay- 


tanbul'a  götürülen  Cemil  Atak'a,  oğlu  Mek- 
ki'nin  karaciğeri  nakledilmesine  rağmen 
kurtarılamadı. 

13  Temmuz  2015 
Pazartesi  günü  hayatını  kaybeden  merhum 
Cemil  Atak'ın  cenazesi, 
14  Temmuz  Salı  günü 
öğle  namazı  sonrası 
kılınan  cenaze  namazına  müteakiben  köy 


ramlar  birlik  ve  beraberliğimizin  artırıldığı 
ve  en  üst  seviyeye  çıktığı  özel  günlerdir.  Huzur  ve  güven  içerisinde 
mübarek  bayramlarımızı  idrak  ediyoruz. 
Bu  vesile  ile  tüm  İslam 
aleminin,  ülkemizin  ve 
Taşovalı  hemşehrilerimizin  mübarek  Ramazan  bayramını  kutluyorum"  dedi. 

Protokol  üyeleri, 
daha  sonra  Emniyet 
müdürlüğü  ve  ilçe  jandarma  komutanlığını 
ziyaret  ederek  personelle  bayramlaştı. 


kabristanlığında  toprağa  verildi. 

Eski  Boraboy  Belediye  Başkanı  Bahattin 
Öcal'ın  oğlu  Yasin'in 
durumu  iyiye  gidiyor. 


AK  Parti  de  bayramlaşma 


ilk  görüşmeleri  gös- 


Mantar  zehirlenmesi  sonucu 
hayatını  kaybetti 
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TAŞOVA  HAVADİS 


21/07/2015 


İmam-Hatip  Lisesinden  bayramlaşma  ve  Pilav  Günü 


Geçen  yıl  kurulan 
Taşova  İmam  Hatip  Lisesi 
Mezunları  ve  Mensupları 
Derneği,  Okullarının  açılışının  40.  yılı  anısına  19 
Temmuz  2015  günü  Ramazan  Bayramının  üçüncü  günü  Bayramlaşma  ve 
Buluşma  (Pilav)  Günü  düzenledi. 

Anadolu  İmam  Hatip 
Lisesi  çok  amaçlı  salonunda  saat  11.00'de  düzenlenen  programa  ilgi 
büyüktü.  Özellikle  eski 
mezunların  daha  rağbet 
gösterdiği  kendini  hissettirdiği  buluşmaya,  ilçe 
merkezden  Taşova  İmam 
Hatip  Lisesi  mezunları  Belediye  Başkanı  Bayram 
Öztürk,  Başkan  Yardımcısı  Kadir  Aydoğan,  İlçe 
Milli  Eğitim  Müdürü  Mustafa  Tümer,  yıllarca  bu  okulda  öğretmenlik  ve  yöneticilik  yapmış  halen  Taşova  Şehit  Polis  Ahmet 
Yaşar  Mesleki  ve  Teknik 
Eğitim  Merkezi  Müdür 
Yardımcısı  Osman  Kazancı  ve  halen  Taşova  İmam 
Hatip  Ortaokulu  Müdürü 
Sadi  Bahar,  Halk  Eğitim 
Merkezi  Müdürü  Mithat 
Yılmaz,  Taşova  Çok  Programlı  Anadolu  Lisesi  Müdürü  Ahmet  Gültekin,  Taşova  Hastanesi  Müdürü  İ- 
sa  Akgül,  Taşova  Öğretmenevi  Müdürü  Ömer  Faruk  Gültekin,  bu  okulda 
öğretmenlik  ve  yönetici¬ 


lik  yapmış  diğer  imam 
Hatip  Lisesi  sevdalıları 
öğretmenler,  bayan  ve  erkek  öğrenciler,  mezunlar 
ve  mensuplar  katıldılar. 

Sunuculuğunu  mezunlardan  Kazım  Özdemir'in  yaptığı  programda 
önce  vefat  eden  öğretmen  ve  öğrenciler  için 
Destek  Merkez  Camii  İmam  Hatibi  Haşan  Koçak 
tarafından  Kur'an-ı  Kerim 
okundu.  Sonra  katılımcılar  önce  tek  tek  ayağa 
kalkarak  kendini  tanıttılar.  Daha  sonra  sırasıyla 
Taşova  İmam  Hatip'in  çınarlarından  Osman  Kazancı,  mezunlar  adına  İstanbul'da  görev  yapan  Avukat  Ali  Metin,  İmam  Hatip  Ortaokulu  Müdürü  Sadi  Bahar,  İmam  Hatip  Lisesi  Müdürü  Ali  Öker,  İlçe 
Milli  Eğitim  Müdürü  Mustafa  Tümer,  Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk,  Dernek  Başkanı  Hüseyin  Aytaş  ve  katılımcılardan  bazıları  konuşma  yaptılar. 

Taşova  İmam  Hatip 
Mezunları  ve  Mensupları 
Derneği  Başkanı  Hüseyin 
Aytaş  konuşmasında, 

"Sayın  mezun  ve 
mensuplarımız,  bu  sene 
3.sünü  düzenlediğimiz  ve 
geleneksel  hale  getirdiğimiz  vuslat  günümüze 
hoş  geldiniz,  sefalar  getirdiniz,  bayramınız  mübarek  olsun. 


Sözlerime  başlamadan  önce,  derneğimiz 
adına,  okulumuz  öğretmen  ve  öğrencilerimizden 
vefat  edenlere  Allah'tan 
rahmet  diliyorum. 

Bilindiği  üzere 
derneğimiz  01  Ağustos 
2014  tarihinde  kuruldu  ve 
faaliyetlerine  başladı. 
Merkezi  Taşova'mızdadır. 
Derneğimiz,  üye  sayımızla  birlikte  daha  güçlü  bir 
yapıya  sahip  olacaktır. 

Okulumuz  1975  yılında  zamanın  değerli 
kaymakamı  Kemal  Vehbi 
Gül'ün  azim  ve  gayretleriyle,  halkımızın  büyük 
destekleriyle  Taşova  İmam-Hatip  Lisesi  olarak 
yapılmış;  1975-1976'da 
eğitim-Öğretime  başlamıştır.  Bizler  yıllar  sonra 
bu  peygamber  varisi  insan  yetiştiren  mekana  ve 
kardeşlerimize  ancak  yeni  hizmet  etme  imkanını 
yakaladığımız  için  Allah'a 
hamd  ediyoruz.  Bu  hizmet 
bize  ve  derneğimize  mutluluk  veriyor. 

Değerli  misafirler, 
değerli  mezun  ve  mensuplarımız,  size  derneğimizle  ilgili  küçük  bilgi 
vermek  istiyorum. 

Değerli  mezun  ve 
mensuplarımız; 

Dernekçilik  gerçekten  de  meşakkatli  bir  iştir, 
kurmak  kolaydır  ama  yaşatmak  büyük  özveri  istemektedir.  Bu  sebeple  derneğin  faaliyetlerinin  aksamadan  bugünlere  ve 
geleceğe  ulaşması,  geleceği  yakalamasına  katkı 
sağlayacak  olan  siz  değerli  mezunlarımıza,  teşekkürlerimi  sunuyorum. 

Yöneticiler  kadar  üyeler  de  derneğin  vazgeçilmezidir.  Üye  olmaz¬ 


sa  derneğe,  dernekçiliğe 
çok  da  fazla  ihtiyaç  kalmamaktadır.  Ancak  üyeler  varsa  yapılan  faaliyetlerin  bir  anlamı  bulunmaktadır.  Derneğin  üyelere,  üyelerin  derneğe 
karşı  sorumlulukları  bulunmaktadır.  Üyelerimizle  birlikte  hem  sevincimize,  hem  üzüntümüze  ortak  olmaktır  esas  olan. 

Değerli  arkadaşlarım,  bu  işe  gönlümüzü 
koyduğumuz  için,  bizim 
görevimiz  olarak  gördüğümüz  için  hiç  içerlemedik.  Bir  faaliyet  yapmak  için,  ne  gerekirse  onu 
yaptık,  çünkü  Allah  rızası 
vardı  bunun  sonunda  dedik  ve  yola  koyulduk. 

Dernek,  herhangi  bir 
kişinin,  bir  grubun  değil, 
tüm  imam  hatip  lisesi  mezun  ve  mensuplarınındır. 
İnşallah  önümüzdeki  süreçte  de  sizlerin  maddi  ve 
manevi  desteklerinizle 
daha  da  büyüyecek,  sosyal  faaliyet  ve  çalışmalarla  önemli  bir  yapıya 
kavuşacaktır,  İnşallah. 

Kısaca  yaptıklarımız:  Dernek  irtibat  bürosu  veya  dernek  merkezi 
edinme  çalışmalarımız 
vardı.  Bu  çerçevede  merkezde  bir  yer  (toplantı  salonu)  kiralandı.  Artık  İmam  Hatip  Mezunlarının 
Taşova'da  bir  yeri  oldu, 
eski  buğday  pazarı,  şimdiki  ilçe  meydanı  Simit 
Kafe  üstü  olarak  belirlendi  ve  kiralandı.  Üyelerimizin  rahatlıkla  gelip  oturacakları,  çay  içip  muhabbet  edecekleri  bir  mekânları  var. 

Yemek  ve  çay 
faslından  sonra  hatıra  fotoğraflarının  çekilmesiyle 
program  son  buldu. 


YOLCU  ETTİK  RAMAZAN  T 
Ramazan  göçtü  gitti 
Şükür  bitti  siyaseti 
Bereketi,  hidayeti 
Yolcu  ettik  Ramazan'ı 

Sözde  oruç,  öz  de  yoktu 
Siyasiler  hayli  çoktu 
Maneviyat,  iman  yoktu 
Reklam  ettik  Ramazan'ı 
Çadır  iftar  çadırıydı 
Çağırdılar  masum  halkı 
Ne  Muhammed,  ne  Hak  vardı 
Kullandılar  Ramazan'ı 

Vebaldedir,  hacı  hoca 
Girmiş  rantlı  çıkaryola 
Zikir  etse  Hakk'ı  no'la 
Hiç  ettiler  Ramazan'ı 
Millet  bile  şüphelendi 
Soğuk  durdu,  üşelendi 
Oruç  var  mı,  bilmem  neydi? 
Boşalttılar  Ramazan'ı 

Kim  dinsizdir,  kim  dindar? 
Hallaçoğlu  bilen  vardır 
Rezillikte  ortadadır 
Sen  tarif  et  Ramazan'ı 
Siyasette  adi  kurum 
Hem  işkence,  hem  de  zulüm 
Bölüyorlar  bölüm  bölüm 
Sağlar  böldü  Ramazan'ı 

Turgut  der  ki;  güle  güle 
Çıkarcılar  yaptı  hüle 
Sapıtmışlar,  hepsi  şirkte 
Emevi'nin  Ramazan'ı 


B 


Genel  Kurul  ilanları: 
170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 
50.00  TL 

Zayii  ilanları:  20,00  TL 
Tüzük  ilanı:  300  TL 
(Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Eraslan  ailesinin 

00  00  i  |  m  00  00 

uzuntulu  gunu 


ilçemiz  Sepetli  köyünden,  Emsal,  Muharrem  ve 
Ahmet  Eraslan'ın  babaları 
Abdurrahman  Eraslan  (79) 
vefat  etti. 

Bir  süredir  rahatsızlığı 
nedeni  ile  tedavi  görmekte 


olan  merhum,  Samsun'da 
tedavi  gördüğü  özel  hastanede  13  Temmuz  2015  günü  hayatını  kaybetti. 

14  Temmuz  Salı  günü 
Sepetli  köyü  camiinde  öğle 
namazını  müteakip  kılınan 
cenaze  namazının  ardından 
köy  kabristanlığında  toprağa  verilmiş  olup,  merhuma 
Cenab-ı  Allah'tan  rahmet, 
kederli  ailesi  ve  yakınlarına 
başsağlığı  dileriz. 


ZAYİİ-  Amasya  II  Emniyet  Müdürlüğünden  aldığım 
Ruhsat  No:  2008/17,  Silah  Seri  No:  01102516  tabanca 
ruhsatımı  ve  Amasya  Valiliğinden  aldığım  138  no.lu  Özel 
Güvenlik  Kimlik  Kartımı  16.07.2015  günü  kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Hikmet  Kara 


ZAYİİ-  MF  AG  BEKO  marka  200  TR  YBH  0000000 
30300358  seri  no.lu  ödeme  kaydedici  cihaz  ruhsatımı 
kaybettim.  Hükümsüzdür. 

Fatma  Eraslan  (Eraslan  Büfe) 


ZAYİİ-  MF  AG  BEKO  marka  200  TR  YBH  0000000 
30300393  seri  no.lu  ödeme  kaydedici  cihaz  ruhsatımı 
kaybettim.  Hükümsüzdür. 

Osman  Eraslan  (Eraslan  Petrol) 


Yurtiçi  6  Aylık:  20.00.  TL 
Yurtiçi  12  Aylık:  35.00  TL 
Yurtdışı  6  Aylık:  35  EURO 
Yurtdışı  12  Aylık:  75  EURO 

2014  yılı  Komi  ilânların  Irk  şütıınd»  santimi 
9,63  Tl 

Tapu  loril,  icra  ilanlarının  tek  sütunda  santimi 
9,63  TL 


İLK  DAMLA 


Her  mevsimin  farklı  güzelliklerini  keşf  edip,  özüne  ve 
sözüne  en  uygun  olanıyla  birlikte  olmanın  tadı  ve  lezzetiyle 
yoluna  devam  ediyor. 

Gülen  mevsimler,  ağlayan  mevsimler,  üşüyen  ve  hasat 
toplayan  mevsimler  yıllar  yılı  bizimle  birlikte  dünya  hayatımıza 
ortak  ve  sevdalı  dönüp  duruyoruz. 

Aklımıza  gelen  ve  gelmeyen  bütün  duyguların  saniyelere, 
saatlere  ve  dahi  günleri  aylara  karıp  uzun  ince  ömrün  geriye 
bıraktıkları  ile  vakti  ve  mekânı  bilinmez  bir  sona  selam 
gönderiyor,  hazırlık  yapıyoruz. 

Önden  gönderdiklerimiz,  halen  yaşadıklarımız  ve  yarına 
havale  ettiklerimizle  neyimiz  varsa  paylaşmak  için  çalışıyoruz. 

Eserler  bırakmak,  geriye  gülümsemek,  ölmemek,  dünya 
hayatında  avuçlarımızda  ne  varsa  yazmak,  yazılanları 
sanatlaştırıp  insanların  seveceği  halde  bilinmez  yarınlara  ses 
vermek  için  vaktin  akıntısıyla  bütün  birikimleri  toplayıp  hal  ile 
hece  hece  işleyip,  mısra  mısra  dörtlüklere  ulaşıp,  güftelerle 
şarkılaşmak  için  bulutça  toprakla  buluşmak. 

Ankara  günlerimin  kadim  dostu,  "Annem  aklımdan  hiç 
çıkmıyorsun,  Babamdan  üç  nasihat,  Ben  en  çok  baharı 
seviyorum,  Bensu  kız"  şiirlerinde  hayatın  içinde  ne  varsa  beyin 
jimnastiğinde  canlı  ve  diri  olmanın  rahatlığıyla  şarkılaşan 
notalara  devam  diyen  yüreğe  ulaşıyorsunuz. 

Ramazan  Özyurt  şiirlerin  ara  sokaklarında  şarkılara 
ulaşan,  güftekar  ve  bestekârdır.  Sözleri  bana  ait  "Firuzan,  Kaç 
bahar  geçti,  Vuslat,  Türkiyem,  Delitay"  başta  olmak  üzere  birçok 
şiirimi  besteleyen  sanatçı,  yaklaşık  ikiyüz  şarkıya  imza  atmış, 
eserleri  TRT'den  de  geçmeye  başlamıştır. 

Çok  önemli  bir  ayrıntı  varki,  yakından  tanıdığım  birçok 
şairin  ilk  bestenmiş  şiirleri  Özyurt  ile  gerçekleşmiştir.  İlk  olan 
onlarca  çalışmaya  imza  atmış,  unutulmaz  mutluluklara  vesile 
olmuş,  yeni  çalışmalara  çok  ciddi  de  katkı  sağlamıştır. 

Anadolunun  en  ücra  köşesinde  yaşıyor,  onlarca  şiiriniz  var 
ve  hayalinizdeki,  hedeflere  bir  türlü  ulaşmıyorsunuz.  Bir  gün  ani 
bir  telefonla  bestelenen  şiirinizin  haberini  alıyor  ve 
uçuyorsunuz. 

Genel  yayın  yönetmenliğini  yaptığım  dergilerde  bestekâr 
ve  şairlerin  buluşmasında  katkılarım  olduğunu  söyleyebilirim. 
Son  sayılarda  mutlaka  bir  bestekârla  röportaj  yapıyor,  özellikle 
şiir  ve  güfte,  güfte  ve  beste  konularında  yapılan  açıklamaların 
şairlerin  ilgisini  çektiğini  ve  dönüşlerindeki  güzel  cümlelerin 
içeriğinden  anlıyordum. 

Doğduğu  ve  ailesinin  yaşadığı  memleketini  de  unutmayan 
Özyurt,  Haşan  Dağı  şiirinde; 

"Mor  sümbüllü  yaylasıyla, 

Cıvıldaşan  kuşlarıyla, 

Meleşen  koyun,  kuzusuyla, 

Haşan  Dağı,  Haşan  Dağı." 

Hüseyni  makamında  da  bestelenen  şiir  sade,  temiz  ve  tatlı 
bir  akıntının  yansıması  olarak  şiirleşmiştir. 

İnsanın,  doğduğu,  çamurlu  sokaklarında  oynadığı, 
düştüğü,  ağladığı  ve  dahi  mutlulukların  en  güzelini  yaşadığı 
köye  gülümseyen  dağlar  vardır.  Tatlı  anılara  konu  olan  ve 
untulmaz  güzellikleri  de  beraber  sohbete  akıtan  ayrıntılardır. 
Haşan  dağı  da  şaire  ait  geçmişle  barışık,  unutulmaz  bir 
zenginliğin  adıdır. 

Sözün  ve  sesin  hücrelerini  şarkılara  ulaştıran  sanatçıları 
alkışlamak,  yolun  başına  ve  sonuna  aldırmak  günün  her  anında 
var  olanla  gün  batımına  doğru  yol  almak,  sanatın  ve  sanatçının 
güzelliğidir. 

Annesine  yazdığı  ve  hüzzam  makamında  bestelediği 
şiirinde; 

"Aklımdan  hiç  çıkmıyorsun.  Sanki  her  an  yanımdasın. 

Kokuna,  sevgine,  doyamadan,  göçtün  de  gittin. 

Mahzun  bakışını,  yavrum  deyişini,  çok  özledim;  Anne. 

Kokuna,  sevgine,  doyamadan,  göçtün  de  gittin." 

Anne  ve  baba  için  yazılan  ve  söylenenlere  ilave  edilecek 
hiçbir  kelimenin  olmadığını  düşününenlerdenim.  Kişiye  özel 
sevda  ve  duygu  ifadeleri  sadece  okunur  ve  dinlenir.  Şairin 
babası  içinde  şiirleri  olduğunu  da  belirtmeliyim. 

Yine  Raks  makamında  bestelediği  "Yalnızlık"  şiirinde; 

"Ufuk  ta  güneş  kıpkızıl,  sessizce  derinlere  batıyor. 

Rüzgâr  kulaklarıma  seni  fısıldıyor,  içim  ürperiyor. 

Yalnızlıktan  çok  korkuyorum,  nerelerdesin  sevgilim. 

Rüzgâr  kulaklarıma  seni  fısıldıyor,  içim  ürperiyor." 

Issız  gecelerde  yıldızları  seyre  dalmak,  tutnacak  dalı  olan 
ve  olmayanları  anlayıp,  dua  vaktinde  gönül  çeşmesinde  ne  varsa 
dualarla  huzura  ulaşmak,  ötelere,  daha  ötelere  geliyorum 
diyebilmektir. 

Şimdi  sanatçı  bir  yüreğin  mısralaşan  duygularında 
olgunlaşan  dizeler,  dörtlükler  okuyuclarına  ulaşıyor.  Tıpkı; 
Hüzzam,  Hicaz,  Hüzeyini,  Nihavent  makamında  şarkıların  ses  ve 
söz  verişi  gibi.  İLK  DAMLA  geliyor,  zevkle  okuyacak,  şanatcı  bir 
yüreğin  gülümseyişinde  mutlu  olacağız. 

Şiir  yolculuğunda,  yolun  sonu  ve  başı  yüreğindir.  Yolun 
açık  olsun. 


Editör:  Ali  Rıza  GÜNAYDIN 
Muhabir:  Ahmet  GÜNAYDIN 

CjiiaeL  düşün,  iifi  hissel, yanılma,  aldanma; 
/Ve  oavsa  doğruluktadır,  doğruluk  şaşa*  sanma 

Gazetemiz  Basın  Meslek  İlkelerine  Uyar 

Gönderileri  yazılar  yayınlansın  veya 
yayınlanmasın  iade  edilmez. 
Yayınlanan  yazıların  sorumluluğu 
yazarına  aitrtzir. 


Yeni  Taşova 
Matbaası 


CTcrc/.  M?: 

Te/cfciM:  035&/3T2.  sjt  47 
floşta  f<0c-/u:  c>fz&0c> 


Dizgi 
INI  izaıı  paj 
Baskı 
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Mehmet  Sarı  3  ayrı  iftarda 
binleri  buluşturdu 


Iş  hayatını  İstanbul'da  sürdüren  MS  Şirketler  Topluluğu  Yönetim  Kurulu  Başkanı  Mehmet  Sarı, 
doğum  yeri  Uluköy'de  gönülleri  iftar  sofrasında  buluşturdu. 

Sarı,  13  Temmuz 
2015  Pazartesi  günü  doğduğu  köy  olan  Uluköy'de 
verdiği  iftar  yemeğinde  yine  gönülleri  bir  araya  getirdi.  Saat  19.30'da  başlayan  iftar  programının 
sunuculuğunu  Kasım  Alper 
Özdemir  yaptı.  Vatan 
TV'den  canlı  olarak  yayınlanan  ve  Kur'an-ı  Kerim  tilaveti  ile  başlayan  programda;  sohbet,  muhabbet 
ve  şiirler  eşliğinde  semazen  gösterileri  davetliler  ve  ekran  başında  olanların  gönüllerindeki  pası  sildi. 

İftar  programında 
konuşan  iş  adamı  Mehmet 
Sarı,  "Burada  mübarek  Kadir  Gecesini  idrak  ede¬ 


ceğimiz  günün  iftar  sofrasında  buluştuk.  İnsanlarımızla  birarada  olmak 
çok  güzel,  burada  bizlerle 
birlikte  olan  tüm  değerli 
gönül  dostlarıma  ayrı  ayrı 
teşekkür  ediyorum.  7  Haziran  2015  milletvekilliği 
seçimlerinde  Amasya  halkının  ve  köyümün  teveccühü  ile  vekil  olduk  ama 
yurt  dışı  oylar  ile  gönüllerin  vekili  olduk.  Gönüllerin  vekilliğini  Allah  herkese  nasip  etmez.  Ben 
hakkımı  helal  ediyorum  siz 
de  hakkınızı  helal  edin 
dualarınızı  bekliyorum. 
Kapım  her  zaman  açıktır. 
7/24  saat  arayabilir  ve  görüşebiliriz.  Ben  yaşadıkça 
bu  geleneğimiz  devam  edecek.  Oğluma  vasiyetim 
benden  sonrada  devam  ettirmesidir.  Benim  ebedi 
mekânım  burası,  hayır  ve 
hasenatlarımız  bundan 
sonra  da  artarak  devam  edecektir,  İnşallah  bura¬ 


daki  dostlarımızı  yarın  Taşova'daki  iftarımıza  da 
bekliyorum. "dedi 

Program  davetlilerin 
duygularını  dile  getiren 
konuşmaları  ile  son  buldu. 

İstanbul'da  uzun  yıllar  ticari  faaliyetlerini  sürdüren  M.S.  Şirketler  Topluluğu  Yönetim  Kurulu 
Başkanı  Mehmet  Sarı,  6. 
geleneksel  iftar  yemeklerinde  binlerce  kişiyi  gönüller  sofrasında  buluşturuyor. 

13  Temmuz  2015  günü  doğum  yeri  olan  Uluköy'de  2000  kişiyi  gönüller 
sofrasında  buluşturan 
Mehmet  Sarı,  14  Temmuz 
2015  Salı  günü  Taşova 
meydanında  mahşeri  bir 
kalabalıkla  iftar  sofrasını 
paylaştı. 

Üç  ayrı  noktada  dağıtılan  iftar  yemeğinde  45 
yemek  servis  elamanı,  9 
ahçı  yemek  servisi  yaptı. 
Sarı;  gönüller  sofrasına 


gelenlerle  tek  tek  ilgilendi. 
Muhteşem  iftar  yemeğinde  Taşova  halkı  Mehmet  Sarı'nın  iftar  sofrasında  bulunmak,  beraber 
olmak  için  oluk  oluk  meydana  aktı.  Yemek  servisi 
yapanlar  yoğun  kalabalık 
nedeniyle  zor  anlar  yaşadılar. 

Vatan  TV'nin  canlı  yayın  yaptığı  programın  sunuculuğunu  Kasım  Alper 
Özdemir  yaparken,  Saat 
19.00'da  Kur-an-ı  Kerim 
tilaveti  ile  başlayan  program  süresince  ilahiler, 
semazen  gösterileri  ilgi  ile 
izlendi. 

Her  geçen  yıl  memleketine  olan  vefa  borcunu 
fazlasıyla  ödeyen  M.S.  Şirketler  Topluluğu  Yönetim 
Kurulu  Başkanı  Mehmet 
Sarı  iftar  geleneğini  katlayarak  devam  ettiriyor. 
Yüzler,  binler  derken  5 
binlere  ulaşan  iftar  programlarını  bu  sene  10  bine 
çıkaran  Sarı,  "Bizler  doğup 
büyüdüğümüz  toprakların 
her  zaman  yanında  olduk 
ve  olmaya  devam  edeceğiz.  Ramazan  ayı  hayırlı 
bir  ay.  Ramazan  iftarları 
da  hayır  işidir.  Ben  ömrüm 
boyunca  vatandaşın  sevgisini,  Allah'ın  rızasını  kazanmak  için  çalıştım. 
Kimse  ile  hayır  işi  haricinde  yarışmadım,  mücadele  etmedim.  Lâkin  aldığımız  eğitim  ve  edindiğimiz  tecrübe  hayır  işlerinde 
yarışmanın  hayırlı  bir  iş  olduğu  yönündedir. "  dedi 

15  Temmuz  2015  günü  ise  Mehmet  Sarı,  Amasya  Tuana  Restorantta  yaklaşık  2500  kişiye  iftar  yemeği  verdi. 


Köyler  şenliklerle  coştu 


İlçemiz  Jandarma  komutanlığının  uyuşturucu  ile  mücadelesi  tüm  hızı  ile  sürüyor. 

Jandarma  ekiplerinin 
yapmış  olduğu  iki  ayrı  operasyonda  105  kök  Hint  keneviri  ele  geçirildi. 

Jandarma  ekiplerinin 


Dutluk  ve  Dörtyol  köyü  arasında  boşalanda  yaptığı  arazi  taramaları  sonucu  105 
kök  Hint  keneviri  ele  geçirildi. 

Ele  geçirilen  Hint  kenevirleri  sökülerek  imha  edilirken,  olayla  ilgili  soruşturma 
devam  ediyor. 


Alpaslan’da  intihar 


İlçemiz  Alpaslan  köyü  18  çesinde  S.D  (34)  isimli  üç  ço- 
Temmuz  2015  Cumartesi  cuk  annesi  kadın  bilinmeyen 
günü  meydana  gelen  bir  in-  nedenle  kendini  iple  asmak 
tihar  olayı  ile  sarsıldı.  suretiyle  hayatına  son  verdi. 

Öğle  saatlerinde  mey-  Olayla  ilgili  soruşturma 
dana  gelen  olayda  evin  bah-  devam  ediyor. 


Yeşilırmak  Mezunlan 
6.kez  buluştu 


martesi  günü  İstanbul'da 
faaliyet  gösteren  Çaydibi 
köyü  derneği  Mezarlık  önü 
mevkiinde  ilk  kez  şenlik 
düzenledi. 

Aynı  gün  Esençay  Şahin  yaylasında  9.  Şahin 
Yaylası  Şenlikleri  düzenlendi. 

Çakırsu  (Yonnus)  köyü  ise  aralıksız  olarak  düzenlediği  14.  Yemişen  Yayla  şenliğinde  buluştu. 

İstanbul'da  faaliyet 
gösteren  Boraboy  Derneği 
ise  Boraboy  gölünde  10. 
kez  bir  araya  gelerek  piknik  düzenledi. 

İstanbul'da  faaliyet 
Ramazan  bayramının  şenlik  ve  piknik  gerçek-  gösteren  Kumluca  (Bulaikinci  ve  üçüncü  günü  il-  leştirildi.  dan)  köyü  eski  köy  mevçemiz  köylerinde  sekiz  ayrı  18  Temmuz  2015  Cu-  kiinde  4.  kez  bir  araya  ge- 


ilçemizde  Trafik  kazası: 

İlçemizde  meydana 
gelen  trafik  kazasında 
aynı  aileden  dört  kişi  yaralandı. 

Amasya  istikametinden  Taşova  istikametine  giden  Zafer  Eken  (35) 
idaresindeki  34  VG  1333 
plakalı  otomobil  sürücünün  direksiyon  hakimiyetini  kaybetmesi  sonucu 
Taşova  girişinde  kum  ocağı  mevkiinde  yol  kenarın- 


lerek  geleneksel  pikniğini 
yaptılar. 

İlçemize  2008  yılında 
bağlanan  Sofualan  köylüleri  ise  altınca  kız  bir  araya 
gelerek  Köprücük  Yayla 
şenliğinde  buluştular. 

Belevi  ve  Ballıdere 
köyleri  kasaba  iken  4  kez 
düzenledikleri  ve  bir  süre 
ara  verdikleri  Baldıran 
Yayla  şenliğini  bu  kez  Belevi,  Ballıca  ve  Dereli  köyü 
muhtarlarının  ortak  organizesi  ile  gerçekleştirdiler. 

İstanbul'da  faaliyet 
gösteren  Kozluca  köyü 
derneği  ise  geleneksel  hale  getirdikleri  6.  Kozluca 
köyü  Yayla  şenliğinde  19 
Temmuz  2015  Pazar  günü 
biraraya  geldiler. 


4  yaralı 

daki  toprak  alana  çarptı. 

Çarpma  sonucu  araçta  bulunan  sürücünün 
eşi  Beyhan  (31)  kızları 
Zeynep  (1)  ve  Nisa  Eken 
(7)  yaralandılar. 

Taşova  devlet  hastanesinde  tedavileri  yapılan 
yaralılardan  Beyhan  Eken 
Amasya  Üniversitesi  Sabuncuoğlu  Şerefeddin  Eğitim  ve  Araştırma  Has- 


1976  yılında  Kurs  ve  Okul 
Talebelerine  Yardım  Derneği 
adı  altında  faaliyet  gösteren 
pansiyondan  mezun  olan 
öğrenciler  geleneksel  hale 
getirdikleri  yemekte  buluşarak  bayramlaştılar. 

Bu  yıl  altıncısı  Ladik  Aktaş 


Yaylası'nda  18  Temmuz  2015 
Cumartesi  günü  ailece  bir 
araya  gelen  mezunlar,  topluca  kılınan  öğle  namazının 
ardından  yemek  yediler.  Yemekten  sonra  çevre  il  ve  ilçelerden  gelenler  birbirleri 
ile  hasret  giderdiler. 


SATILIK  2  KATLI 
BİNA 

Tepe  Mah.  Barış  Cd.  No:12, 
Tepe  Cami  yanı  450  m2  alan 
içerisinde  165  m2  müstakil 
tapulu  2  katlı  bina. 
İletişim:  0  553  595  78  18 
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Hentbol  Süper  Lig  bu 
yıl  1 3  takımla  oynanacak 


Kapalı  Spor  Salonu 
yeni  sezona  hazır 


Hentbol  Erkekler 


Süper  Ligi  2015-2016 
sezonunda  yer  alacak 
takımların  isimleri  Türkiye  Hentbol  Federas¬ 


yonu  (THF)  tarafından 
açıklandı. 

Geçtiğimiz  sezon 
küme  düşen  İzmir  Büyük  Şehir  Belediye  Spor  ile  Konya  Selçuklu 
Belediye  Spor  ve  Mersin  Hantaş  yeni  sezonda  yer  almayacak. 

Yeni  sezonda  İzmir  Göztepe  ve  Trabzon  Akçaabat  Tütün  Spor  yeni  sezonda  süper 
ligin  yeni  takımları 
oldular. 


2015-2016  Erkekler  Hentbol  Süper 
Ligi'nde  şu  takımlar  yer 
alacaklardır. 

1. Amasya/Taşo¬ 
va  YİBO 

2- Büyükşehir  Belediyesi  Ankara  Spor 

3- Ankara-Gençlerbirliği 

4- Maliye  Milli  Piyango 

5- Zağnos  Spor 
Kulübü 

6- Antalya  Spor 


7- Nilüfer  Belediye  Spor  Kulübü 

8-  Anafen  Koleji 
Spor  Kulübü 

9- BeşiktaşMogaz 

10- Göztepe 

11- Rainbow  Kay¬ 
seri  Spor 

12- Trabzon  Spor 

13- Trabzon  Akçaabat  Tütün  Spor. 

Tüm  takımlara 
yeni  sezonda  başarılar 
dileriz. 


Otomobilin  çarptığı 
Seyfi  Baba  yaralandı 


İlçemizde  otomo-  ralandı. 
bilin  çarptığı  lastik  ta-  Terminal  arkamircisi  Seyfettin  Say  sında  yıllardır  bisiklet 
(68)  (Seyfi  baba)  ya-  ve  araç  lastiği  tamiri  ile 


iştigal  eden  Say;  çocukların  Seyfi  dedesi, 
gençlerin  Seyfi  babası, 
yaşı  50'nin  üzerinde  olanların  Seyfi  abisi  ve  spontone  olarak  okuduğu  ikilik  şiirleri  ile  tanınıyordu. 

Taşova  ilçesinde 
Atatürk  bulvarından 
Alpaslan  köyü  yönüne 
giden  Kerim  Akgül  (29) 
idaresindeki  05  EN  969 
plakalı  otomobil  bisikleti  ile  yolun  karşısına 


geçmeye  çalışan  Seyfettin  Say'a  Tarım  ilçe 
müdürlüğü  karşısında 
çarptı. 

Çarpma  sonucu 
yaralanan  Say  Taşova 
devlet  hastanesinde 
yapılan  ilk  tedavisinin 
ardından  Erbaa  devlet 
hastanesine  sevk  edildi.  Seyfettin  Say'a  geçmiş  olsun  diyor,  Cenab- 
ı  Allah'tan  acil  şifalar 
diliyoruz. 


İlçemize  1992  yılında  hizmet  vermeye 
başlayan  Taşova  Spor 
Salonu  yapılan  tadilatla  yeni  sezona  hazır 
hale  getirildi. 

Yağmurlu  havalarda  çatısı  akması  sonucu  ilçemiz  takımı  Taşova  Hentbol  Spor  kulübümüz  oyuncuları 


antreman  ve  maçlarda 
sıkıntı  çekmekteydiler. 

Doğu  mahallesindeki  spor  salonu  Haziran  ayında  başlayan 
ihale  sonunda  çatısı, 
soyunma  odaları  ve  ilave  yeni  soyunma  odaları,  tuvaletler,  teras, 
ışıklandırma,  protokol 
trübünü,  zemin,  karşı 


duvarın  geri  çekilerek 
yedek  oyuncu  yeri, 
skorbord  yenilendi. 

Yeni  sezonda  yeni 
salonumuzla  birlikte 
ilçemizin  gururu  Taşova  Hentbol  Spor  Kulübünün  taraftarı  ile  birlikte  nice  başarılar  kazanmasını  temenni  ediyoruz. 


Sami  Atlan 


Amasya  Üniversitesi  Rektörü 


Orbay  ilçemizi  ziyaret  etti 


Amasya  Üniversitesi  Rektörü  Prof.  Dr. 
Metin  Orbay  Taşova 
Kaymakam  Kudret 
Kurnaz  ve  Belediye 
Başkanı  Bayram  Öztürk'ü  makamlarında 
ziyaret  etti. 


Beraberinde  Genel  Sekreter  Haşan  Özyurt  ve  Taşova  Yüksel 
Akın  Meslek  Yüksek  Okulu  Müdürü  M.  Burak 
Bilgin  ve  Özbaraklı  eski 
Belediye  Başkanı  Sebahattin  Üstün  ile  bera¬ 


ber  ziyaretlerde  bulunan  Orbay  yaptığı  açıklamada;  "Geçtiğimiz 
Eğitim  öğretim  yılını 
Kaymakamımız,  Belediye  Başkanımız  ve  sivil  toplum  kuruluşlarımızın  desteği  ile  Ta¬ 


şova'da  yüksek  öğretim  adına  problemsiz 
bir  şekilde  hallettik. 

Gelecek  sene 
hem  öğrenci  hem  de  akademik  personel  sayımız  artacak.  Bunu  nasıl 
problemsiz  aşabiliriz, 
akademik  ve  idari  personeli  burada  nasıl  tutabiliriz,  öğrencileri 
minimum  problemsiz 
eğitim  öğretimi  nasıl  aşabiliriz  gibi  konuları 
görüştük. 

Yüksekokulumuza  göstermiş  oldukları 
ilgiden  dolayı  Kaymakamımıza,  Belediye 
Başkanımıza,  Sebahattin  Beye  ve  emeği  geçen  herkese  teşekkür 
ediyoruz"  dedi. 

Rektör  Orbay  ziyaret  sonrası  beraberindekiler  ile  birlikte 
Taşova  Yüksel  Akın 
Meslek  Yüksek  Okuluna  geçerek  incelemelerde  bulundu. 


Yolculuğunuzun  keyfini  çıkarın... 


Tel:  0558-512  20  60 


Recep  Cep: 
0555  252  72  59 
Eren  Cep: 
0559  947  79  09 
TAŞOVA 


T.C. 

TAŞOVA 

ASLİYE  HUKUK  MAHKEMESİ 
Sayı:  2014/85  Esas 

1-  Davacı  Leyla  KÖYBAŞI'nın  annesinin; 

Mustafa  ve  Hanife  kızı  01/07/1936 

doğumlu,  26881097472  TC  kimlik  numaralı 
HATİCE  KÖYBAŞI  ve  babasının  İbrahim  ve 
Hatun  oğlu  01/07/1935  doğumlu 
26899096818  TC  kimlik  numaralı  Hacı 
KÖYBAŞI  olduğunun  TESPİTİNE  ve  Nüfus 
Kayıtlarının  bu  şekilde  TESCİLİNE, 

2-  Davacı  Leyla  KÖYBAŞI'nın  Amasya  ili 
Taşova  ilçesi  Geydoğan  Köyü  cilt  no:  25, 
hane  no  121  BSN  26'da  Haşan  ve  Şerife  kızı 
olarak  görülen  kaydının  İPTALİNE, 

Taşova  Asliye  Hukuk  Mahkemesinin 
04/03/2015  tarih  ve  2014/85  Esas, 
2015/70  karar  sayılı  hükmü  ile  karar 
verilmiştir. 


İLAN 


Sevgili  okurlar; 

İstanbul’da  yaşayan  AmasyalIlar  her  Ramazan  ayında  olduğu  gibi,  bu  yıl 
da  Ramazan  ayında  AmasyalI  derneklerin  ve  bazı  Amasya  sevdalılarının  açtığı 
stantlara  akın  ettiler. 

Kıymetli  okurlar.  İstanbul'da  bir  çok  ilçe  belediyesinin  her  Ramazan 
ayında  olduğu  gibi,  bu  Ramazan  ayında  da  kendi  alanları  içerisinde 
kurdukları  stantları  çeşitli  sivil  toplum  kuruluşlarına  tahsis  ederek,  hem  o  ilin 
reklamına  hem  de  o  ilin  yöresel  yiyecek,  içeceklerinin  tanıtımına  katkı 
sağlama  amacı  gütmektedir. 

Bu  vesileyle  isteyen  sivil  toplum  kuruluşları,  bu  stantları  kullanarak, 
kendi  yörelerinin  yiyecek  ve  içeceklerini  halka  ikram  ederek,  kendi  yörelerinin 
tanıtımına  katkı  sağlamaktadırlar. 

Fakat;  ilk  defa  bu  yılki  Ramazan  ayında  ziyaret  ettiğim  iki  farklı  Amasya 
standı  vardı  ki;  gerçekten  bir  AmasyalI  olarak  Amasyalılığımdan  gurur 
duydum.. 

Bu  stantlardan  birisi;  İstanbul  Kağıthane'de  bulunan  ve  Bünyamin  Gedik 
tarafından  Has  Bahçe'de  hizmet  veren  güzel  bir  Amasya  Standı.. 

Konu  ile  ilgili  Bünyamin  Gedik  beyin  görüşlerini  aldık. 

Sayın  Gedik,  amaçlarının  Amasya'yı  tanıtmak  olduğunu; 

Amasya'nın  yöresel  yemeklerini  ve  Amasya'nın  meşhur  semaver  çayını 
etkinlik  alanına  getirdiklerini;  AmasyalI  olan  olmayan  bütün  vatandaşlara 
ikram  ettiklerini,  standa  ilginin  oldukça  yüksek  olduğunu  belirttiler. 

Kâğıthane'de  bu  yıl  hiç  bir  derneğe  stant  verilmediğini  kaydeden 
Bünyamin  Gedik;  fakat  kendilerinin  kafe  şeklinde  bir  dinlenme  alanı 
aldıklarını,  Amasya'yı  bu  şekilde  temsil  ettiklerini,  kendilerine  tahsis  edilen  bu 
mekânı  29  gün  boyunca  sahura  kadar  açık  tutarak  vatandaşlara  yiyecek 
içecek  hizmeti  verdiklerini  söyledi. 

Böyle  bir  mekânı  Ramazan  ayı  boyunca  kendilerine  tahsis  eden 
Kâğıthane  Belediye  Başkanı  Sayın  Fazlı  Kılıç'a,  teşekkürü  bir  borç  bildiklerini 
söyleyen  Gedik;  Amasya'yı  her  platformda  temsile  devam  edeceklerini 
belirtti. 

Diğer  bir  Amasya  standı  ise,  Eyüp  Sultan  Belediyesi  tarafından  kurulan 
ve  yine  bir  Amasya  sevdalısı  tarafından,  aynı  zamanda  sanatçı  kimliği  ile  de 
tanıdığımız  Mehmet  Özdilek  tarafından  hizmet  verdi. 

Sayın  Özdilek'in  bu  konudaki  görüşleri  ise  şöyle; 

"Eyüp  Belediyesinin  Ramazan  ayı  etkinlik  alanında  29  gün  boyunca 
Eyüp'de  dernek  faaliyetleri  gösteren  Türkiye'nin  çeşitli  illerine  stantlar  tahsis 
edildi.  O  atandlarda  bizler  de  çok  güzel  akşamlar  geçirdik,  her  akşam 
türkülerle,  şarkılarla  sahura  kadar  vatandaşlarımıza  hizmet  vermeye  devam 
ettik. 

Standımıza  misafir  olarak  gelen  AmasyalI  ve  AmasyalI  olmayan 
insanlarımızı  sıcak  bir  ortam  da  ağırladık.  Her  gelen  vatandaş  mutlaka  diğer 
akşamlarda  da  standımıza  gelmeye  devam  ettiler  hal  böyle  olunca  çok  güzel 
bir  birliktelik  ve  kaynaşma  yaşadık. 

Bizler  Amasya  semaver  çaylarımızı  ve  çeşit  çeşit  yöresel  yemeklerimizi, 
Amasya'yı  temsilen  gelen  misafirlerimize  ikram  ettik.  Ramazan  akşamlarımız 
çok  çok  güzel  geçti. 

Amasya'yı  temsilen  büyük  gayretler  sarf  ederek  güzel  hizmetlerde 
bulunduğumuzu  düşünüyorum.  Amasya  standımıza  gösterilen  bu  sıcak  ilgi  ve 
alakadan  dolayı  bizlerde  çok  mutlu  olduk"  dedi. 

Mehmet  Özdilek.  ayrıca,  Amasya  standının  bize  tahsis  edilmesinde 
büyük  emekleri  geçen.  Sayın  Aydın  Genç,  Sayın  Kasım  Alper  Özdemir  ve  Sayın 
Halil  İbrahim  Uğurlu'ya  çok  teşekkür  ediyorum  diyerek,  mutluluğunu  dile 
getirdii. 

Evet,  sayın  Taşova  Gazetesi  okurları,  ne  diyelim  böyle  Amasya 
Sevdalılarımız  oldukça 

Amasya  daha  da  güzel  bir  şekilde  anılmaya  ve  tanıtılmaya  devam 
edecektir. 


